Orde van dienst voor Goede Vrijdag 3 april 2026
in de Protestantse kerk te ‘s- Heerenberg

geen muziek vooraf - geen mededelingen - In stilte komen we de kerk binnen
Kerkenraad en predikant komen binnen

Allen gaan staan en zingen
Lied 558 : Jezus ,om uw lijden groot. Couplet1, 8,9 en 10

Allen gaan
zitten

Voorganger:

Jezus, man van Nazareth,

Zoveel respect voor jou, hoeje hebt geleefd

hoe je hebt ontvangen steeds door wat je geeft

Zoveel respect voor jouw oog die het verlorene ziet

Jouw hart dat compassie voelt, met het intense mensenverdriet

Jij, die zelf zo bent vernederd en mishandeld

en toch elke keer weer de weg van sterker daaruit opstaan hebt bewandeld
Jij die ons oproept om vanuit de zwijgende meerderheid

het onrecht te ontmaskeren en tegelijkertijd

de daders vanuit het destructieve

weer te laten ontmoeten met het lieve

diep verborgen in elk mens

niet uit te doven vonk van God, zo intens

Nu heb jij jouw leven gegeven

en ben je het dodenrijk ingedreven

O God, is dit dan het einde van zijn idealen, het einde van zijn bestaan?
O God, wees met ons begaan.....

Drempelgebed

Eerste Schriftlezing: Mattheus 27: 27 t/m 44

Zingen: Lied 547 Met de Boom des levens. Couplet 1,2 en 3



Tweede Schriftlezing: Mattheus 27: 45 t/m 56

Zingen: Lied 586 Zie de mens die in zijn lijden. Coupletl1, 2,3 en 4

Op de C-Basblokfluit: O hoofd vol bloed en wonden
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Stilte

Zingen: Lied 575 Jezus,leven van ons leven. Couplet 1 en 6
Korte overweging

Zingen: Lied 577 O wereld, zie uw leven. Couplet 1

De gebeden van de Goede Vrijdag

Zingen: Lied 247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. Couplet 1,2en 3

We verlaten de kerk in stilte



